
MR De Zaaier Nieuwleusen 
 

Besluiten- en actielijst 30 oktober 2023 
Notulist: Naomi 

Vergadering heeft niet plaatsgevonden i.v.m. minimale punten en fusie bijeenkomsten. Per mail gedeeld aan MR. 

Nr. Onderwerp 
 

Besproken 

1 Opening - 

2 Notulen vorige 
vergadering 

Volgende keer op de agenda 

3 Punten vanuit school Lief en Leed 

• Extra pooler Kirsten Knol is gestart 

• Het DOE-LAB is een succes! 
 

Mededelingen 

• Alle documenten zijn ingeleverd bij de inspectie (schoolgids/schoolplan/jaarplan) 

• De fusiemiddag met twee teams is prima verlopen 

• Ouderavond over de fusie (14-11) wordt voorbereid door Penta Rho en de directeuren. Bij veel opgave uitwijken naar 
de Spil 
 

4 Punten GMR • PCO-N jaarverslag is aangepast n.a.v. opmerkingen uit vorige vergadering en daarmee akkoord. 
• Strategisch beleidsplan vraagt nog wat aanpassingen in uniform taalgebruik rondom stichting.  
• PCO-N protocol VO advies is opgesteld en ondertekent door GMR ter instemming. 
• GMR jaarverslag is vastgesteld en zal gedeeld worden in de nieuwsbrieven van de scholen.  
• Huisvesting: Er wordt een partij uit Groningen gevraagd een gebiedsonderzoek te doen naar een geschikte plek in 

het middengebied, inclusief verkeersonderzoek. Verwachting is dat voorjaar 2024 de plek bekend zal zijn.  
 



 

Planning en opening + notuleren volgende vergaderingen:   
Donderdag 11 januari – 19.30 uur Opening: Gernando  
Dinsdag 12 maart – 19.30 uur. Opening: Lianna  
Maandag 27 mei – 19.30 uur. Opening: Noëlle  
Donderdag 4 juli – 19.30 uur. Opening: Karin 

 

5 Afsluiting Door Naomi: 
De blaadjes kleuren oranje, rood en bruin, 
Een egeltje verstopt zich in de tuin. 
Kinderen stampen in de plassen, 
En het wisselvallige weer doet ons herfstig verrassen. 
  
Een vogeltje fluit en de ganzen trekken voorbij, 
Kastanjes verzamelen voor jou en voor mij. 
Een vredig gevoel en een knisperend vuur, 
Overpeinzend, ik merk dat ik voor mij uit tuur. 
  
In landen hier niet zo ver vandaan, 
Worden er veel verschrikkelijke dingen gedaan. 
Opstaan in angst en hopen dat je de dag overleeft, 
En hopen dit te doen met mensen waar je om geeft. 
  
Hopend op een lichtje, voor hoop en voor leven, 
Dat de wereld elkaar vrede mag geven.  
In gedachten bij hun, steek ik een kaarsje aan, 
De blaadjes die vallen, wolken komen en gaan. 
  
Het egeltje bereid zich voor op een winterslaap, 
En ik buig, zodat ik nog een kastanje raap. 
Overpeinzend en dankbaar voor dit veilige leven, 
Niets zo vanzelfsprekend, niet zomaar gegeven.  
 


